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Wandelen in stappen

Vijfheerenlanden Vianen

Navigatie adres ¢ Vianen, Kanaalweg

Afstand : 10 km - e
Bezienswaardig : Kern Vianen, uiterwaarden, riviergezicht :

1 We beginnen bij het parkeerterrein aan de Kanaalweg. We lopen langs het kanaal over
het fietspad langs de passantenhaven, later wordt deze weg Panoven. We volgen het kanaal
tot km 5.0

2 Hierna gaan we rechtsaf de kade op, bij de driesprong gaan we rechtsaf, een prachtige
knotwilgen kade langs de Oude Zederik.

3 Op de viersprong volgen we de Helsdingse Achterweg. Bij de Lange Waaysteeg gaan we
linksaf.

4 Kijk hier nog eens achterom en je ziet in de contouren van de boerderij het middeleeuws
kapelletje van Helsdingen,

8 We steken de Lexmondsestraatweg over en gaan via het fietspad naar de Lekdijk, die hier
Middelwaard wordt genocemd. Voorbij de tunnel onder de A2 wordt dit de Ringdijk. Als de
dijk scherp naar links buigt lopen we rechtdoor: Hofplein.

6 We gaan bij de kruising rechtsaf en lopen door de Voorstraat. Een voorname straat met
prachtige monumenten, Voorbij de Grote kerk gaan we linksaf de Korte kerkstraat in en
komen weer bij ons beginpunt aan de Kanaalwegl
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Vijfheerenlanden Vianen

Het beeld lijkt al zo compleet: Vianen nu, van af 2

de overkant van de rivier. Maar hoe mooi zou het M T
geweest kunnen zijn als men niet ooit het slot % et i‘,‘h"j"f""
Batenstein had geslecht. PRy oy oo } iz
Dan zou Vianen een attractie zijn geweest die e .
zijns gelijke niet kent in ons land. Dan zouden de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden nog meer op
de toeristische kaart hebben gestaan,

Ooit, in de 15¢ eeuw, waren het de heren van
Brederode die hier de scepter zwaaiden. En
daarmee begon een bloeiperiode voor Vianen. Kasteel Batestein was in deze periode één
van de mooiste kastelen van Nederland. Een groot deel van het kasteel werd in 1696 door
brand verwoest. In de 19e eeuw werd het restant afgebroken en alleen de Hofpoort en een
stadspomp herinneren nog aan glorieuze, dagen van dit machtige bouwwerk. Je kunt het je
nu amper voorstellen, maar Vianen was grensstad en bij grenzen moeten verdedigd worden
en bij verdedigen hoort doorgaans oorlog en ook daar heeft de stad haar trekken in ruime
mate van terug gekregen.

Maar laten we bij het begin van de wandeling beginnen. Even buiten de stad, aan de
kanaalweg, ligt een parkeerterrein. Daar begint onze wandeling.

We lopen langs het kanaal, over het fietspad, langs de passantenhaven van Vianen, later
wordt deze weg Panoven. Vooral s zomers is het in het kanaal een drukte van belang.

Het beeld lijkt al zo compleet: Vianen nu, van af de overkant van de rivier. Maar hoe mooi
zou het geweest kunnen zijn als men niet ooit het slot Batenstein had geslecht.

Dan zou Vianen een attractie zijn geweest die zijns gelijke niet kent in ons land.

De drassige graslanden langs deze oude kade zijn zowel ‘s winters als in de zomer een
belangrijke standplaats voor uiteenlopende soorten vogels. Weidevogels zoals de grutto en
tureluur zoeken hier voedsel en broeden hier. In de winter komen onder andere de smient,
wulp en witte reiger op bezoek. Buizerds cirkelen rond op een zonnige dag,.

's Zomers zie je steeds vaker de purperreiger. Kortom, het is hier heerlijk toeven. We volgen
de kade en lopen met de knie mee’, richting Helsdingen. Volgens de overlevering zijn het de
monniken van de Sint Laurentiusabdij van Oostbroek geweest, die de grond rond
Helsdingen in cultuur hebben gebracht en daar een uithof hebben gesticht. Natuurlijk
bouwden ze daar een kapel. Nog steeds staat op die plaats een kapelletje. De kapel is
verbouwd tot woonhuis, maar de steunberen, de
spitsboogvensters en het hoge dak geven het nog steeds
een kapelachtig aanzien. Het enige dat ontbreekt is een
klein spitsje met een klok. Onder de heren van
Brederode was Vianen zowel stad als ‘autonome’ staat
en kreeg de Heerlijkheid Vianen een vorm van
autonomie waarvan het recht om asiel te verlenen deel
uitmaakte. Dat maakte Vianen tot een vrijstad zodat
lieden die het elders met schuldeisers aan de stok
hadden of wegens financieel wangedrag werden
vervolgd, gevrijwaard werden van schuldvervolging.
Welaan, we gaan verder. Laat ons naar Vianen gaan. We
steken de Lexmondse-straatweg over en gaan via het
fietspad naar de Lekdijk, die hier Middelwaard wordt
genoemd. Voorbij de tunnel onder de A2 wordt dit de
Ringdijk. Als de dijk scherp naar links buigt lopen we
rechtdoor, onder de Hofpoort door naar het: Hofplein.
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Dan zouden de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden nog meer op de toeristische kaart
hebben gestaan.
Ooit, in de 15¢ eeuw, waren het de heren van Brederode die hier de scepter zwaaiden. En
daarmee begon een bloeiperiode voor Vianen. Kasteel Batestein was in deze periode één
van de mooiste kastelen van Nederland. Een groot deel van het kasteel werd in 1696 door
brand verwoest, In de 19e eeuw werd het restant afgebroken en alleen de Hofpoort en een
stadspomp herinneren nog aan glorieuze, dagen van dit machtige bouwwerk. Je kunt het je
nu amper voorstellen, maar Vianen was grensstad en bij grenzen moeten verdedigd worden
en bij verdedigen hoort doorgaans oorlog en ook daar heeft de stad haar trekken in ruime
mate van terug gekregen.
Maar laten we bij het begin van de wandeling beginnen. Even buiten de stad. aan de
kanaalweg, ligt een parkeerterrein. Daar begint onze wandeling.
We lopen langs het kanaal, over het fietspad, langs de passantenhaven van Vianen, later
wordt deze weg Panoven, Vooral 's zomers is het in het kanaal een drukte van belang.

g ool 4t Het Merwedekanaal is een belangrijke ader in de
: noord-zuid verbinding van de pleziervaart.
Vaarders zijn eigenlijk ook een soort wandelaars,
Veel sneller dan te voet gaat het niet en dat is een
van de charmes van het varen. Heerlijk rustig, je
eigen gang gaan. We volgen het kanaal tot wkp 61,
Dan gaan we rechtsaf, de kade op van de Oude
Zederik. De Oude Zederik werd omstreeks 1385
gegraven, Het is nu amper meer dan een brede
sloot. maar véor dat het Merwedekanaal gegraven
werd was de Zederik heel belangrijk voor de afvoer
van overtollig water naar de Lek.

En zo komen we in de stad. Wie voor het eerst zijn hoofd om de hoek van de Voorstraat
steekt en naar links en rechts kijkt zal zich verbazen. Dat zoiets gaafs nog bestaat. Wat een
prachtig straatje is dat toch.

En als je het treft, op zo'n dag dat het weer is van ‘halen en brengen’. Als de zon vanuit het
westen schijnt en het stadhuis in zo'n felle gloed is gezet, dat de gouden wapens en
raambogen schitteren tegen een dreigend donkere lucht, nou, dan is het plaatje compleet,
Dan geeft dat iets van ‘Wow',

En even verder, aan het eind van de Voorstraat, daar staat een kerk. En wat voor kerk.
Oorspronkelijk gewijd aan Maria Hemelvaart, is het een driebeukige kruiskerk met vijfzijdig
gesloten koor en een deels ingebouwde toren van viif geledingen met balustrade en
ingesnoerde spits met lantaarn. (Zeg dat maar eens in een adem naj

Het interieur wordt gecompleteerd met een renaissance praalgraf met de beelden van
Reinoud van Brederode (t 1556) en zijn echtgenote Philippote van der Marck (t 1537)

Koester je herinneringen, je kunt geen seconde overdoen

Heeft u plezier beleefd aan
de wandeling? Doe dan een
pilsie voor Wandelaar.
Wandelaar-nl
ni33knab0256028192

info@wandelaar.nl
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