Vijfheerenlanden
Tienhoven aan de Lek
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Wiaed te Wandeler

Wandelen in stappen

1 Vijfheerenlanden TIENHOVEN

Navigatie adres : Ameide, Voorstraat

Afstand : 11 km

Bezienswaardig : Kerk, De Lek, Ameide stadhuis, Zouweboezem
1 We vertrekken vanaf het parkeerterrein aan de Voorstraat in Ameide, We lopen de
Voorstraat uit, richting de Lek, We gaan dan linksaf de Lekdijk op, richting Tienhoven.
Voor Tienhoven passeren we het Huis Herlaer. Een statig buitenhuis uit de dertiger jaren.
2 Vrijwel direct daarna, gaan we, zo'n 70 meter voor de kerk van Tienhoven linksaf het
Kerkenpad op, we lopen dit uit tot de Tiendweg en gaan rechtsaf tot de Aaksterveldweg. 3
We volgen hierna de Reigersdreef tot aan de Broekseweg.

4 We gaan hier rechtsaf en komen na 150 meter op de kruising met de Bordenweg. Hier
gaan we linksaf., We volgen de kade rechts parallel aan de Bordenweg,

8 Aan het eind van de Bordenweg gaan we linksaf de Zouwendijk op In de buurt van de
eendenkooi is een uitkijkplatform gemaakt. Vooral de blauwe kiekendief trekt hier veel
bekijks.

6 Bij de Lekdijk aangekomen gaan we rechtsaf en komen in het buurtschap Sluis, We gaan
na 300 meter linksaf, wkp 83, een pad dat naar de rivier leidt. We volgen dit pad, het
brengt ons weer op de Lekdijk terug. Vandaar gaan we terug naar Ameide.
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Vijfheerenlanden - TIENHOVEN

We vertrekken vanaf het parkeerterrein aan
de Voorstraat in Ameide. De naam van het
stadje duidt op Hamit of Hameide, zo wordt
gezegd. 'Hameit' was vroeger de naam voor
een slagboom. En inderdaad in een ver
verleden was Ameide de toegangspoort tot de
binnenwaard vanuit de Noordwesthoek. In
de zijgevel van het raadhuis vertelt een
gedenkplaat dat Hendrick van Brederode op
7 april 1644 de eerste steen heeft gelegd voor
dit bezienswaardige pand, De wapenschilden
boven de ingang vormen een herinnering aan
Hendrick en zijn vrouw. Hendricks' vrouw
was een zuster van de even vermaarde als
beruchte geuzenadmiraal Willem van der
Marck, Heer van Lumey. Door de
wreedheden die hij beging kreeg hij de
bijnaam ‘het zwijn van de Ardennen’. En kijk
eens omhoog, daar staan ze keurig, de
zwijntjes van Lumey, in het wapenschild op het raadhuis van Ameide.

We lopen de Voorstraat uit, richting de Lek, We gaan dan linksaf de Lekdijk op. Hier is de
dijk, de rivier, het uitzicht.

Véoér Tienhoven passeren we het Huis Herlaer. Een statig buitenhuis uit de dertiger jaren.
Ooit stond er een veertiende eeuws kasteel, Zoals bij zoveel andere kastelen, burchten en
buitenverblijven in de waard: slechts een poort of bijgebouw houdt de herinnering levend.

Vaak is zelfs dat niet meer het geval, gelukkig is er dan nog een naam. Hier is een statige
poort een herinnering aan een achttiende eeuws buiten dat de plaats in nam van het oude
kasteel.

Hoewel de route voor de kerk afbuigt moeten we er toch even een kijkje gaan nemen. De
kerk van Tienhoven behoort tot de oudste sporen van bebouwing in de Alblasserwaard.
Tijdens restauratie kwam aan het licht dat delen van de tufstenen fundamenten uit de
negende of tiende eeuw dateren. Is het u al opgevallen dat de
toren los staat van de kerk ? En dat luikje aan de westzijde?
Dat was ooit de toreningang, maar doordat de kerk
binnendijks is komen te liggen, kwam deze deur te vervallen.
Na de Aaksterveldsesteeg gaan we de Bordenweg op.

Het is een vroege voorjaarsdag, een bleek zonnetje en een
schrale wind zorgen ervoor dat de kraag hoog op staat, De
eerste kieviten kabalen al en het wachten is op de grutto. De
zwaluwen laten nog wel even op zich wachten, maar de
kramsvogels zijn er nog. Lekkere herrieschoppers zijn het die
in rondtrekkende troepen luid tjekkerend de omgeving
onveilig maken. Een enkele keer broedt hij in ons land, maar
de vogel is oorspronkelijk een Taiga-bewoner.

Aan de einder ligt de Broekseweg. Een boerenkronkelweg als
uit een prentenboek.

De wandelaar die het allemaal wil beleven, maakt door de
eerste weg links te gaan en aan het eind ervan rechts, een
ommetje waar hij geen spijt van zal krijgen. Er zijn nogal wat
naamsaanduidingen waar broek’ in voorkomt in deze streek.
Er is bijvoorbeeld Muisbroek in Giessenburg., nog een
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eerste kieviten kabalen al en het wachten is op de grutto. De
zwaluwen laten nog wel even op zich wachten, maar de
kramsvogels zijn er nog. Lekkere herrieschoppers zijn het die
in rondtrekkende troepen luid tjekkerend de omgeving
onveilig maken. Een enkele keer broedt hij in ons land, maar
de vogel is oorspronkelijk een Taiga-bewoner.

Aan de einder ligt de Broekseweg. Een boerenkronkelweg als
uit een prentenboek.

De wandelaar die het allemaal wil beleven, maakt door de
eerste weg links te gaan en aan het eind ervan rechts, een
ommetje waar hij geen spijt van zal krijgen. Er zijn nogal wat
naamsaanduidingen waar broek’ in voorkomt in deze streek.
Er is bijvoorbeeld Muisbroek in Giessenburg., nog een

Deze waterkering is in de loop der tijd wel drie keer
doorgebroken, even zoveel wielen zijn hiervan het bewijs.
Het eerste wiel dat we tegenkomen is het gevolg van een
dijkdoorbraak in 1571. Deze is nu in gebruik als
eendenkooi. Het kooibos bestaat voor een groot deel uit
griend. Vanaf de dijk heb je een schitterend uitzicht over
kooi en rietlanden, Het tere oker van het riet in contrast
met een helderblauwe lucht.

Na de Zouwendijk, gaan we bij de buurtschap Sluis
rechtsaf de Lekdijk op. We gaan na 300 meter linksaf,
wkp 83, een pad dat naar de rivier leidt. We volgen dit
pad, het brengt ons weer op de Lekdijk terug. Vandaar
gaan we terug naar Ameide

Soms is schoonheid de som van het verschil,

B Voivelliuke pint!
Heeft u plezier beleefd aan
de wandeling?
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