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Wandelen in stappen

Utrechtse Heuvelrug Amerongen

Navigatie adres : Amerongen, Parkeerplaats Burgwal

Afstand :9 km

Bezienswaardig : Kerk Amerongen, uiterwaarden, Riviergezicht.

1 We beginnen bij de Parkeerplaats aan de Burgwal, steken de Rijksstraatweg over en gaan
langs het uitkijkpunt Bovenpolder richting het kasteel van Amerongen. Voor het kasteel
gaan we rechtsaf en komen op de Drostestraat. Na het kasteel gaan we linksaf de Rijnsteeg
in,

2 Vrijwel direct voorbij het kasteel gaan we een landweg in en volgen de door
Staatsbosbeheer gemarkeerde route door de uniterwaarden van de Bovenpolder. Let op dat
de Amerongse Bovenpolder van oktober tot en met maart niet toegankelijk is.
Eenmaal weer op de Lekdijk gaan we linksaf en lopen 75 meter westwaarts.

3 We gaan hier rechts, de Kollandselaan in. Aan het eind komen we op de
Amerongerwetering. De Amerongerwetering gaat over in Boerenbuurt,

4 Juist voorbij Boerderij De Boterbloem gaan we rechtsaf, een onverhard pad in. We volgen
dit pad en gaan na 500 meter linksaf richting Kasteel Zuylestein.

5 We lopen om Zuylestein heen en volgen de Zuylesteinseweg tot de Kersweg, deze gaat
over in de Donkerstraat, wordt daarna Gasthuisstraalt.

6 We gaan bij de kruising linksaf en volgen de Drostestraat tot de St andries en lopen terug
naar de Burgwal.
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Utrechtse Heuvelrug Amerongen

Het is licht augustus, een zomerse dag, met een prettig windje aan de rivier. Groen, groen,
alles is groen, overweldigend groen, Maisvelden staan manshoog en in de verte steekt de
molen van Elst haar wieken boven het groen en nog wat verder staat de schoorsteen van
een steenfabriek als een waarschuwend vingertje omhoog te wijzen. Doet zo'n steenfabriek
het nog? Vraagt de wandelaar zich af,

Wie "Amerongen’ zegt, denkt waarschijnlijk eerder aan een wandeling door de bossen van
de Utrechtse Heuvelrug, dan aan een polderwandeling. Maar toch: polder is hoofdmoot van
deze tocht. Ten zuiden van Amerongen ligt de Bovenpolder, Hier wordt nieuwe natuur
ontwikkeld. Nou is deze wandelaar nogal sceptisch over de drift van planologen om nieuwe
natuur te ontwikkelen. Eeuwenlang heeft de mens geprobeerd om woeste grond in cultuur
te brengen en vaak met succes,
maar inmiddels is de tijdgeest
blijkbaar ook ontwikkeld, zodanig
dat natuur ook ‘ontwikkeld™ moet
worden. Als je dan zo nodig aan de
natuur wilt terug geven waarvan je
meent dat het van haar is, laat het
zich dan maar zelf ontwikkelen zou
wandelaar  zeggen. Laat je
graafmachines en grondverzetters
thuis en er komt vanzelf wel weer
iets moois: een natuurlijke biotoop.
Desondanks, de Bovenpolder is
inmiddels een fraai stukje natuur,
Eerlijk is eerlijk.

Het uit de Middeleeuwen daterende kasteel is aan het einde
van de ‘Tweede Wereldoorlog door de Engelsen
gebombardeerd. Nu staat er een nieuw gebouwd landhuis uit
de tachtiger jaren van de vorige eeuw.

We lopen om Zuyvlestein heen en volgen de Zuylesteinseweg
tot de Kersweg, deze gaat over in de Donkerstraat, wordt
daama Gasthuisstraat en zo komen we in de kerm van
Amerongen. Steeds stond de Andrieskerk aan de einder. Als
een wegwijzer naar de warme bewoonde wereld. Met de bouw
van de Andrieskerk is aan het einde van de 13e eeuw
begonnen. Vermoedelijjk bestond de tufstenen kerk uit een
éénbeukig Romaans schip met koor. Aan de noordzijde
bevond zich een kapel of aanbouw die gebruikt werd als
sacristie, Aan de westzijde verrees een eveneens uit tufsteen
opgebouwde toren. In de tweede helft van de 15e eeuw werd ‘
het Romaanse schip verhoogd en vergroot tot een pseudo- basiliek. Aan dc noord- en
zuidzijde werd het schip met zijbeuken uitgebreid. Middenschip en zijbeuken kregen een
houten tongewelf. Op deze wijze ontstond de hoofdvorm van een laatgotische kerk, zoals we
deze ook nu nog kennen, In 1526 werd de oude tufstenen toren afgebroken en vervangen
door de huidige slanke bakstenen toren. Rond 1582 kozen de Amerongers de zijde van de
Hervorming. Van het corspronkelijke katholieke interieur is zo goed als niets meer terug te
vinden. De heelden werden weggehaald en het hoogaltaar verdween uit het koar. De
hoofdrichting van zuidwest naar noordoost, met als eindpunt het hoofdaltaar in het koor,
verdween. Alle aandacht werd op het preekgestoelte gericht. De fresco’s op de muren en op
de triomfboog werden bedekt met een dikke kalklaag. Pas bij de restauratie van 1990-1992
zijn deze weer zichtbaar gemaakt.

En..... er is een prachtig wandelpad
gekomen. Een pad dat voert langs

frame houtwallen, onbemeste
weilanden en nieuwsgierig makende
poelen en plassen. Een

informatiebord geeft uitleg: er wordt
klei afgegraven. En waar gaat de
klei naar toe? Naar de steenfabriek
in Elst. ‘Gelukkig®"  verzucht
Wandelaar, die doet het dus nog.
Weer een prangende vraag
beantwoord.

Gerust gesteld vangen we onze
wandeling aan. We beginnen bij de
Parkeerplaats aan de Burgwal, steken de Rijksstraatweg over en gaan langs het
uitkijkpunt. We lopen richting het kasteel van Amerongen. Voor het kasteel gaan we
rechtsaf en komen op de Drostestraat, Na het kasteel gaan we linksaf de Rijnsteeg in, Bijna
tegenover het kasteel begint de wandeling door de Bovenpolder. Hier is een laarzenpad
uitgezet, Deze uiterwaarden zijn zeer vogelrijk. Kleine Plevier, Kluut, Tureluur, Kievit,
Grutto, taling, Slobeend, Bergeend, Rietzanger, karekiet, Rietgors en soms een Blauwborst.
In de winter zijn Zilverreiger, Slechtvalk en Kiekendief vaste gast. Op de plassen dobberen
dan Kuifeend, Slobeend, Wintertaling, Pijlstaart en Grote Zaagbek. Grauwe Ganzen en
Kolganzen komen soms bij duizenden naar de polder in het winterhalfjaar. Kortom, altijd
wat te beleven. We komen door het landgoed Kolland en lopen naar het park Zuyvlestein. In
het midden van het park, nabij de "sterrenbossen” bevindt zich de ommuurde buitenplaats
met het huidige landhuis als centraal punt.
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De Andrieskerk heeft door de eeuwen heen te lijJden gehad van corlogshandelingen. In
15841585 vond bij Amerongen een zware veldslag plaats tussen de Staatse en Spaanse
troepen. Hierdoor raakte de Andrieskerk zwaar beschadigd. In 1672-1673 overviel de
Franse koning Lodewijk XIV ons land en werden ook kasteel Amerongen en de Andrieskerk
inchusief het interieur verbrand en vernield. In 1684 werd het herstel van de kerk afgerond.
Maar ook in de Franse tijd, in 1795, had de kerk weer zwaar te lijden onder inkwartiering
in de kerk. Engelsen, Hessen en Fransen volgden elkaar op en leverden allen een bijdrage
aan de vernieling.

Het is geen bemoedigend verhaal waarmee we afscheid nemen van deze inmiddels weer
prachtige kerk. Het is eerder een wonder dat er nog zo'n fraaie kerk staat.

We zijn tegenwoordig zo ver dat zelfs baby's al 'out of the box ‘moeten denken.

: k;him a pint!

Heeft u plezier beleefd aan

de wandeling?
Doe dan a.u.b. een
bijdrage aan Wandelaar.nl
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