Wandelaar.nl
Kromme Rijnstreek
Tull en "t Waal

Wandelen in stappen
Kromme Rijnstreek TULL EN "t WAAL

Navigatie adres ¢ Tull en "t Waal, waalseweg 71, Parkeren: Kerkeboogerd.
Afstand : 10 km
Bezienswaardig : Kerk, uiterwaarden, riviergezicht, Forten Waterlinie.

1 We beginnen bij de kerk aan de Waalseweg. We gaan linksaf de Kerkebogerd in. Aan het
eind: linksaf Kleine Bogerd. Aan het eind rechtsaf de Lekdijk op.

2 We volgen de Lekdijk ruim 3 kilometer. Je mag de eerste kilometers kiezen: Bovenlangs
of onderdoor. We komen langs de boerderijen Wintervliet en Snellestein.

3 Op de drieprong gaan we linksaf, Ruim 150 meter verder gaan we links een onverhard
pad in, richting Lunet aan de Snel.

4 We gaan rechtsaf over de ijzeren brug, dan direct links af, We lopen langs het fort en
komen op een onverhard pad. Aan de linkerhand stroomt het kanaal, rechts liggen
landerijen en soms wat kassen. We komen uit op de Lange Uitweg.

5 We gaan hier 20 meter links, dan direct rechts af. Nu is het kanaal aan onze
rechterhand. We volgen het onverharde pad tot het naar links buigt. Onderweg kruisen we
de Waalse weg.

6 We volgen het pad langs de wetering en komen, met enig bochtenwerk, uit bij het
Verdronken bos.

7 We volgen het vlonderpad en lopen over het Verdronken bos. Aan het eind linksaf en 25
m meter verderop weer links, het fietspad op.

8 Bij de Waalse weg gaan we rechtsaf, tot we weer bij de kerk uit komen.
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Kromme Rijnstreek TULL EN "t WAAL

Tull en 't Waal. Ik kan me voorstellen dat je zegt ‘nooit van gehoord, wat heb ik daar te
zoeken?' Tja, echt bekend is het dorp niet. Maar onbekend wil niet zeggen dat het niet de
moeite waard is. Misschien is het wel andersom: ‘Yjuist omdat het onbekend is is het
aantrekkelijk?’ Dit is in ieder geval een wandeling met fraaie uitzichten over rivier de Lek,
maar ook over intieme dijkjes langs het inundatiekanaal dat de verbindingsweg vormt
tussen 2 forten van de Hollandse nieuwe waterlinie. En we maken zelfs een wandeling over
een verdronken bos. Kortom, genoeg te zien en te beleven.

We beginnen onze wandeling bij de Hervormde kerk van Tull en Twaal. Natuurlijk lopen we
er even rond om heen. Ons oog valt op een kleine gedenksteen boven de deur van de toren
aan de zuidelijke muur. Je zou denken: ‘Dat is het bouwjaar van de kerk’. Nou, mooi niet.
De toren is al veel ouder, die is al uit
de 14e¢ eeuw, maar deze steen
herinnert aan roerige tijden van een
periode later, Wat is er gebeurd?
Even wat geschiedenis opfrissen.
Tijdens de Beeldenstorm in 1566
werden in verschillende plaatsen in
de Lage Landen, religieuze beelden
en liturgische gebruiksvoorwerpen in
katholieke kerken verwoest. De
Beeldenstorm leidde indirect tot het
uitbreken van de Tachtigjarige
Oorlog en het ontstaan van de
Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden.
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De Beeldenstorm in de Nederlanden begon in 1566 in Steenvoorde,
een dorp in Zuid-Vlaanderen. Daar preekte die dag een
protestantse viuchteling. Tijdens zijn hagenpreek sloeg de vlam in
de pan. Zo'n twintig van de toehoorders drongen na afloop een
nabijgelegen klooster binnen en sloegen daar de beelden aan
stukken. In de weken daarna breidde het oproer zich uit en werden
honderden kerken vernield. Beelden en retabels werden verwoest
en kerken geplunderd. Het waren benden die het hele land door
trokken. Op de terugtocht kwam de bende ook hier terecht en in
februari 1567 plunderden de (verjwoestelingen de kerk van Waal,
Ik zie het al voor me. Winter. Woeste mannen in een woest land.
Koud weer en hongerige magen. Rauwdouwers, Je zit als
goedwillende burger te bibberen van angst in een hoekje van je
huis. Elk eigenaardig, vreemd geluid zorgt voor een rilling.
‘Gelukkig, ze gaan voorbij’. Maar de kerk moest het ontgelden en
ook het interieur van de kerk werd vernield. En als herinnering aan
deze kwade dagen is in de zuidelilke muur van de kerk een
herinneringsteen gemetseld met het jaartal 1567.

Zo, nu wordt het toch wel weer tijd om te gaan wandelen, We komen uit op de Lekdijk. Het
is een warmwinderige augustusdag. We lopen langs de Lek, er is hier een prachtig
recreatiegebied aangelegd. Kinderen kunnen er naar hartenlust klimmen. klauteren en
zwemmen. Op een mooie dag hoef je niet naar zee, hier is het minstens zo leuk. De
Honswijkerplas is in 2014 geopend. Met zand dat is weg gegraven voor de aanleg van de
derde sluiskolk in Vreeswijk is een dam aangelegd in de plas. Dit maakt het mogelijk dat
we nu een rondje om de plas kunnen lopen. Er is bovendien een stromend beekje
aangelegd waarin kinderen kunnen spelen.
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Het kost enige moeite om de wandeling niet te onderbreken en even heerlijk languit te
gaan, de wereld te bekijken vanuit het bermperspectief. We zetten deze gedachte even op
een zijspoor en komen bij de bocht van Fort Honswijk. Dit imposante fort werd gebouwd
rond 1845 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is verleidelijk om nu een
verhaaltje te gaan schrijven over de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar daar is al zoveel
over geschreven en zoveel over te vinden op internet dat we daar niet over hoeven uit te
wijden. Maar we verbazen ons er wel over hoe groot dit project indertijd moet zijn geweest
en begrijpen volledig dat dit geheel tot werelderfgoed is verklaard. Want juist hier zie je,
tijdens deze korte wandeling, wat een omvangrijk werk dit toch is.

Het fort 'Werk aan de Korte Uitweg' ligt, hilarisch genoeg, aan de Lange Uitweg. Het fort
is aangelegd als voorpost
van Fort Honswijk. Fort
WKU is in 1877 gebouwd.
Het had als doel om de

overtocht van het
inundatiekanaal te
belemmeren. Met de komst
van vliegtuigen was een

verdedigingslinie van forten
niet meer nuttig. In de verte
ligt de kerk van Schalkwijk
aan de einder. Waar het
wandelpad van de kade
naar links ombuigt komen
we na een kleine kilometer
bij het verdronken bos.

In 2014 is een 300 meter lang vionderpad gerealiseerd over het 'verdronken bos'. Dit is nu
een waterberging in tijden dat er veel regen valt. In het Waalse Bos werd recent 8 hectare
bos opnicuw aangeplant. Het was nodig om het bos te herstellen nadat de essentaksterfte
had toegeslagen. Alle door de schimmel aangetaste essen werden vervangen door nieuwe
aanplant, met een grote variatie in soorten: Eik, linde, populier, meidoorn en hazelaar.

De hoge grasbult aan onze linkerhand is Het Werk aan de Waalse Wetering. Het had
maar één doel: de oprukkende vijand via de Vuyvlkoopstroomrug tegenhouden. Het fort
bestaat uit een hoge aarden wal, een kazermne en een remise voor het geschut. Het fort
wordt is een ideale overwinterplaats voor vleermuizen, Werk aan de Waalse Wetering is
toegankelijk. Je hebt er prachtig uitzicht over het linielandschap.

Een wereldreis is een soort schrale troostronde voor mensen die het dicht bif huis niet kunnen vinden.

izhim @ pint!
Heeft u plezier beleefd aan
: de wandeling?
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